EXPEBITIEPROGRAMMA UGANDA

Let op: dit is een indicatie van het programma, tijdens de expeditie zelf kan dit nog

veranderen.
Dag 1 (za) - Vertrek uit Nederland

Dag 2 (zo) - Aankomst Entebbe & naar Lwengo

We komen ’s nachts aan op het vliegveld in Entebbe. Na een korte nacht en een ontbijt in
het zonnetje, pakken we rond het middaguur onze tenten in voor de reis naar ons eerste
project, namelijk Lwengo. Lwengo ligt een klein half uur rijden vanaf de stad Masaka, wat de
thuisbasis van Worldmapping in Uganda is en waar we dan ook enkele dagen doorbrengen
om projecten te bezoeken. We nemen een prachtige route, door de binnenlanden van
Uganda, die je de ogen doet uitkijken. Onderweg steken we de evenaar over, waar we even
stoppen voor een drankje en natuurlijk een paar mooie foto’s op deze bijzondere plek. Aan

het eind van de middag arriveren we bij Lwengo.

Dag 3 (ma) t/m 5 (woe) — Lwengo

De komende drie dagen gaan we meteen flink aan de slag. Lwengo is een groot ruraal gebied
met diverse dorpjes en gemeenschappen. Vanaf de hoofdweg is het een kilometerslange
weg het binnenland in voor je aankomt bij het gelijknamige project. Deze organisatie zet zich

in om een einde te maken aan de heersende armoede in dit gebied.

Met programma's voor kinderen en volwassenen wordt op verschillende terreinen gewerkt
om mensen de middelen te geven om op eigen benen te staan. Dit begint met een
kinderdagopvang en een basisschool, waar honderden kinderen dagelijks les krijgen.
Daarnaast richt Lwengo zich op basisbehoeften, variérend van schoon water,
voedselzekerheid en een inkomen tot programma's voor bewustwording, bijvoorbeeld over

hiv/aids.

Hier dompelen we ons een paar dagen lang helemaal onder in het Ugandese leven. Lwengo
heeft een uitgebreid programma voor ons voorbereid, dus er is meer dan genoeg te doen. ‘s
Nachts slapen we in de gemeenschap. Geen stromend water of elektriciteit dus en helemaal

back to basic!



Dag 6 (do) & 7 (vrij) - Kim

We bezoeken Kim, een Nederlandse vrouw die al jaren in Uganda woont op een bijzondere
plek. Ver van de grote weg, midden in de natuur en een lokale gemeenschap. Samen met
een basisschool in de buurt gaan we onder andere een speurtocht doen en komen zo meer
te weten over de omgeving, de natuur en cultuur van Uganda. ‘s Avonds kunnen we
genieten van een onbeschrijflijk mooie sterrenhemel en slapen we in haar guesthouse. Een

aantal zeer interessante en leuke dagen!

Dag 8 (za) & 9 (zo) - Lake Bunyonyi

Na een paar dagen hard werken is het tijd voor ontspanning. Op zo’n vijf uur rijden van
Masaka ligt het sprookjesachtige Lake Bunyonyi. Groene heuvels rondom een prachtig meer
vol met kleine eilandjes. De perfecte omgeving om tot rust te komen en te genieten van één
van de mooiste plekken van Uganda. Hier kun je zwemmen, in een uitgeholde boomstam

het meer over peddelen, of op je gemak het dorpje verkennen.

Dag 10 (ma) t/m 12 (woe) - Pelido

Het laatste project dat we bezoeken is Pelideo. Pelido is een afkorting van ‘Promotion of
Enterprises and Livelihood Development Organisation’. De organisatie is gebaseerd in Kinoni
en werkt in Kikenene, Busubi en Nakalembe, rurale gemeenschappen zo'n 20 km buiten
Masaka. Hier zijn weinig voorzieningen en leven de meeste mensen van wat ze zelf kunnen
verbouwen. Stap voor stap helpt Pelido de bevolking om een beter bestaan voor zichzelf op
te bouwen, inclusief voedselzekerheid, toegang tot schoon drinkwater, mogelijkheden om

een eigen inkomen te verdienen, onderwijs en meer.

‘s Nachts slapen we wederom in de gemeenschap. Dus dat betekent weer: geen stromend

water of elektriciteit.

Dag 13 (do) - Lake Mburo

’s Ochtends vroeg vertrekken we naar het Lake Mburo National Park, vlakbij Masaka. Hier
gaan we de hele dag op safari en komen we oog in oog met Afrikaans wild, zoals wilde

zwijnen, zebra’s, impala’s, waterbuffels, bavianen en nog veel meer.



Dag 14 (vrij) — Pelido sportdag

Vandaag brengen we nogmaals een bezoekje aan het project Pelido omdat zij voor vandaag
een sportdag hebben georganiseerd in de community. Een dag vol sport- en spelactiviteiten
met jong en oud, dat willen wij Worldmappers natuurlijk niet missen! Een mooie kans om de

Ugandezen te laten zien hoe sportief wij Nederlanders zijn!

Dag 15 (za) - Vertrek naar Entebbe

Helaas is het alweer tijd om terug te reizen naar Entebbe, waar we even de tijd om heerlijk
uit te rusten, lekker bij te komen, dagboeken bij te werken en na te praten over de

afgelopen weken of ons in de zon op een handdoek aan het zwembad installeren.

‘s Avonds worden we afgezet op het vliegveld.

Dag 16 (zo) - Aankomst in Nederland

Terug in Nederland!



